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Vertelling 4–7 jaar

Sjaalman
Het is een mooie dag.
De zon schijnt, de vogels fluiten en Jezus vertelt verhalen over God. ‘Zien jullie de 
bloemen op het veld?’ zegt Jezus. ‘Ze maken zich nergens zorgen om. Dat hoeft ook 
niet, want God zorgt voor ze. En God zorgt ook voor jullie!’
De mensen vinden het fijn om naar Jezus te luisteren.
Maar één meneer luistert niet zo goed… 

Hij heet Sjaalman. Of misschien heet hij niet zo, maar hij heeft in ieder geval wel een 
sjaal om. Terwijl Jezus aan het vertellen is, stoot Sjaalman een mevrouw aan die naast 
hem staat. ‘Voel je de wind?’ fluistert hij. ‘Hij is nu nog heel zacht, maar ik denk dat 
het straks gaat stormen. Daarom heb ik een sjaal om.’
De mevrouw legt een vinger tegen haar lippen. ‘Ssst!’ zegt ze. ‘Ik wil naar Jezus 
luisteren!’
Jezus vertelt nu dat het goed is om voor arme mensen te zorgen. Maar Sjaalman hoort 
het niet. Hij stoot iemand anders aan: ‘Psst. Ziet u die wolk? Het kan weleens gaan 
regenen, denkt u ook niet?’
De meneer kijkt peinzend naar de wolk. ‘Het zou kunnen’, fluistert hij terug. ‘Maar 
misschien ook niet.’ 
Sjaalman peinst ook. ‘Ik heb voor de zekerheid een paraplu meegenomen’, vertelt hij.

Nu tikt een meneer achter hem op zijn schouder. ‘Waar hebben jullie het toch over?’ 
wil hij weten.

‘Over het weer’, vertelt Sjaalman. ‘Het zou weleens kunnen gaan stormen. Maar 
misschien ook niet.’ 
De meneer schudt zijn hoofd. ‘Echt niet’, zegt hij. ‘De wind komt van de goede kant. 
Dan blijft het warm.’ 

‘Hoe zit dat dan?’ wil Sjaalman weten.
Maar de meneer kan het niet uitleggen. Want op dat moment loopt Jezus naar 
Sjaalman toe. ‘Wil je niet luisteren naar de verhalen over Gods koninkrijk?’ vraagt 
Jezus vriendelijk. 
Sjaalman wordt rood. ‘Eh… j-jawel, natuurlijk wel’, antwoordt hij. ‘Maar ik vroeg me 
af of het misschien zou gaan stormen. Ik heb in ieder geval een sjaal en een paraplu 
meegenomen, kijk maar.’
Jezus glimlacht. ‘Het is best slim om voor de zekerheid een sjaal en een paraplu mee 
te nemen’, zegt hij. ‘Maar het is nóg slimmer om te luisteren naar dingen die echt 
belangrijk zijn!’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: (Naar aanleiding van het
kindermoment in de dienst:) Wie zou
er bij Barend aan de deur hebben

gestaan? Fantaseer er samen over.

l
Gesprek: Waarom luistert Sjaalman
niet naar Jezus? Jezus zegt dat het
nog slimmer is om te luisteren naar

dingen die écht belangrijk zijn. Wat voor
dingen zouden dat kunnen zijn?

p
Spel: Laat alle kinderen voor zichzelf
bedenken wat ze heel leuk vinden om
te doen. Ze vertellen dit nog niet, maar

houden het in gedachten.
Daarna gaan alle kinderen zacht in hun handen
wrijven. Tegelijk fluistert één kind: ‘Ik vind het
heel leuk om…’ Kunnen de andere kinderen
verstaan wat zij of hij zegt? En als het kind een
heel klein beetje harder gaat praten?

s
Creatief: Maak een sjaal van een
strook gekleurd papier of karton,
met aan de uiteinden sliertjes wol.

Teken op de sjaal dingen die echt belangrijk
zijn. Bijvoorbeeld je familie of een hart.

Vertellen
Waar ben je mee bezig?
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